
Brideshead Revisited   

De Warme Winkel    

Reishonger 

BredaPhoto en het Chassé Theater 

presenteren: Journeys

We trokken al langer samen 
op, maar komend seizoen 
voegen we ons echt aan 
de zijde van BredaPhoto. 
Met wandelschoenen en al! 
Want onder de titel Journeys 
onderzoekt BredaPhoto dit 
jaar de aard van het reizen. 
Wij selecteerden de mooiste 
voorstellingen rondom dit 
onderwerp. Theater dat het 
publiek in alle opzichten 
meeneemt. Soms over 
paden vol keien, soms door 
een innerlijk landschap. 
Onderweg vergaren we 
inzichten en niet zelden een 
prachtig vergezicht.

Velen zullen het boek op hun nachtkastje 

hebben liggen: De Jaren van Annie Ernaux. 

Deze reis door de geschiedenis van voorbije 

decennia is zowel persoonlijk als universeel.  

De bescheiden Ernaux won er als 82-jarige 

pardoes de nobelprijs voor de literatuur mee.  

Ook Eline Arbo las het en ze kwam er niet 

van los. Met een aantal fantastische actrices 

bewerkte ze het tot wonderschoon literair 

theater. “Niets minder dan theatrale magie” 

stelde de Nederlandse Toneeljury.
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BredaPhoto Festival 2024: 
Journeys door de gehele stad 
BredaPhoto Festival keert op 13 september 2024 terug met het thema Journeys, dat 
reizen bekijkt vanuit de breedste zin van het woord. Met een diverse line-up, waaronder 
de Braziliaanse kunstenaar Rosângela Rennó, de Iraans-Nederlandse Tina Farifteh, en de 
Marokkaans-Nederlandse Mounir Raji, belooft BredaPhoto een indrukwekkende mix van 
documentairefotografie, multimedia projecten en site-specific installaties. Samen met andere 
culturele instellingen in Breda, waaronder Chassé, brengt BredaPhoto een breed scala aan 
activiteiten rond het thema Journeys, van podiumkunsten tot erfgoed en film.

Iconische reizen
De tocht der tochten is natuurlijk de Odyssee. Holland Opera 
maakte er voor jonge kinderen een spektakel van waarin de 
hoofdpersoon tijdens haar wilde reis niet alleen haar eigen moed 
ontdekt, maar ook wat werkelijk van waarde is. 

Een andere even beroemde en even iconische reis, is de 
Winterreise  van Franz Schubert. Transparant, het prestigieuze 
productiehuis voor muziektheater uit Antwerpen, verwerkte 
deze beroemde melancholieke liederen in uniek muziektheater 
voorzien van dromerige filmbeelden.

eindeloze dooltocht
Heeft reizen altijd een eindpunt? Bij Orfeus in ieder geval niet. 
De musici van Flat Eath Society en de theatermakers van 
LAZARUS nemen ons mee op de eindeloze dooltocht van 
Orfeus in zijn onderwereld én bovenkamer. Vlaamse topmusici 
en -theatermakers met de energie van een hond die achter zijn 
staart aanrent. Ze zijn in bloedvorm.

Ook de makers van theatergroep De Warme Winkel zijn in 
bloedvorm. In Brideshead Revisted gaan ook zij op reis. Net 
als in de gelijknamige Engelse literaire klassieker volgen we 
hun ‘coming of age’ en dat leidde tot een nominatie voor het 
theaterfestival en een sterrenregen in de pers. “Een zinderende 
tweespraak over de liefde”, aldus NRC.

Auteur Toon Tellegen liet zich strikken door Silbersee, het 
onorthodoxe productiehuis voor opera in Amsterdam. Samen 
maakten ze een Requiem voor de onwerkelijkheid.  Maak je op 
voor een reis in veertien stappen (naar de veertien delen van het 
requiem) waarin de ik-figuur de onwerkelijkheid die volgens hem 
het leven is, tenslotte achter zich laat.

als vogels
Soms is een reis een beproeving, een lijdensweg, een pad dat 
tegen wil en dank afgelegd moet worden. Zoals in Long days 
journey into night. Dit beklemmende meesterwerk van de 
Amerikaanse Nobelprijswinnaar Eugene O’Neill omschrijft een 
dag als een lange uitputtende reis. Het Antwerpse gezelschap 
Zuidpool zette het op de planken en scoorde superlatieven 
bij alle Vlaamse en Nederlandse pers. Bovendien werd de 
voorstelling geselecteerd als een van de beste voorstellingen 
van 2023.

De reis als beproeving, of juist als optimum van vrijheid? 
Alize Zandwijk ensceneerde bij Toneelgroep Amsterdam het 
toneelwerk Vogels van Wajdi Mouawad, een zoektocht naar 
identiteit tegen de achtergrond van het Palestijns-Israëlische 
conflict. Alize: “Over dat de vogels heen en weer over de 
Israëlisch-Palestijnse muur kunnen vliegen. Een ademloze 
zoektocht naar wie je bent. En dat we als de vogels zouden 
moeten kunnen leven.” Beslis het zelf maar.

Long days journey into night

Zuidpool

Odiezee

Holland Opera
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